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Mijn Heer Jezus, ik geloof dat het waar is en dat het waar zal zijn 

tot het einde der tijden, dat zonder lijden niets tot stand komt 

wat enigszins belangrijk is.

John Henry Newman

We willen u deelgenoot maken van ons verdriet om het overlijden van 

Br. Johannes Berchmans (Brother John) 

Nicolaas Johannes Brunott

Nico werd op 13 november 1929 geboren te Amsterdam.  Op 15 augustus 1950 legde hij 

zijn geloften af in onze congregatie. Hij nam de broedernaam Johannes Berchmans 

aan. Op donderdag 20 februari 2025 ontving hij de ziekenzalving. Op 1 maart 2025 

overleed hij in Woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht.

Nico groeide op in Amsterdam. Hij verliet in 1942 zijn ouderlijk gezin om zich aan te 

melden bij de congregatie FIC. Hij werd geschoold als onderwijzer en behaalde zijn 

hoofdakte en de diploma’s Franse taal, gymnastiek en lager en middelbaar Engels. In 

1961 ging Nico naar Malawi en werd daar brother John. In 1979 ging hij naar Zambia 

en in 1989 terug naar Malawi. Hij was studentenpastor en gaf godsdienstonderwijs, 

catechese en bijbelkennis. Hij voorzag studenten 43 jaar lang van eigen gemaakt 

studiemateriaal en zette zich in voor de jeugd in Afrika.

Nico was een zeer vriendelijke, empathische en geduldige man met een rotsvast 

geloof. Hij haalde veel inspiratie uit al zijn boeken. Elke dag iets nieuws doen was 

zijn levensmotto. Familie was, naast zijn contact met medebroeders, een belangrijk 

onderdeel in zijn leven. Trouw onderhield hij al deze contacten en genoot van alle 

ontmoetingen. We zijn dankbaar voor Nico’s trouw en dienstbaarheid als broeder 

van God en broeder van mensen.

We nemen afscheid van Broeder Nico in de Eucharistieviering op vrijdag 7 maart om 

14.30 uur in de kapel van De Beyart. Na de viering wordt hij te ruste gelegd op de 

begraafplaats van de broeders FIC aan de Anjoulaan te Maastricht. 
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